
Ernya steunt de Stichting NANAI met een jaarlijkse donatie, daar zij het belangrijk vindt 
dat oude culturen, waar veel wijsheid is niet verdwijnen, maar juist moeten worden 
ondersteund en waar geen geld aan de strijkstok blijft hangen! Haar hart gaat uit naar de 
Native Americans, die nog steeds te kampen hebben met verschillende problemen. 

 

Welkom bij Stichting NANAI – Nederlandse Actiegroep Noord-Amerikaanse 
Indianen  
Wat is de Stichting NANAI? 

De Nederlandse Stichting voor Noord-Amerikaanse Indianen (NANAI) zet zich in voor de 
politieke, culturele en sociale zelfbeschikking van Noord-Amerikaanse indiaanse volken 
(dekolonisatie) en het bevorderen van een realistisch beeld van deze gemeenschappen. 
Sinds de oprichting in 1973 werkt NANAI vraaggericht samen met indiaanse contacten 
en gemeenschappen over het hele subcontinent, met een focus op het behoud van de 
indiaanse identiteit. 

NANAI werd opgericht tijdens de belegering en beschieting van het indiaanse dorp 
Wounded Knee, dat in het voorjaar van 1973 werd overgenomen door de American 
Indian Movement en traditionele Oglala Lakota. De wereld leefde mee met Wounded 
Knee, en in Nederland kwamen oprichtster Maria van Kints en anderen in actie om de 
indianen te ondersteunen. 

Sinds 1973 informeert de NANAI het Nederlandse publiek via het NANAI Notes 
magazine, lezingen, publicaties en online platforms. De stichting nodigt ook jaarlijks 
indiaanse vertegenwoordigers uit naar Nederland om zelf hun situatie toe te lichten. 
NANAI komt in actie om de rechten en het welzijn van indianen te ondersteunen, zoals 
bij het verzet tegen de aanleg van de Dakota Access-oliepijpleiding door indiaans land 
en water. In de afgelopen jaren heeft NANAI vele honderden projecten financieel 



ondersteund, mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers en de steun van een grote 
groep leden en donateurs. 

De Missie van NANAI: Ondersteunen, Informeren en Inspireren 

De Nederlandse Stichting voor Noord-Amerikaanse Indianen (NANAI) werkt al meer dan 
50 jaar aan het vergroten van begrip en solidariteit tussen het Nederlandse publiek en de 
indiaanse gemeenschappen van Noord-Amerika. Onze missie rust op drie pijlers: 
Informatie, Steun, en Projecten. 

Informatie: Een belangrijk doel van NANAI is het delen van realistische en actuele 
informatie over de levensomstandigheden, uitdagingen en successen van Noord-
Amerikaanse inheemse gemeenschappen. Via ons magazine NANAI Notes, lezingen, 
publicaties en online platforms informeren we over de veerkracht en strijdvaardigheid 
van deze gemeenschappen. Hiermee doorbreken we stereotypen en bevorderen we een 
beter begrip van de rijke en diverse culturen van Noord-Amerikaanse indianen. 

Steun: NANAI biedt meer dan alleen informatie; we geven ook morele en politieke steun 
aan de voortdurende strijd van indiaanse gemeenschappen voor politieke en culturele 
zelfbeschikking. We zetten ons in voor de rechten van indiaanse gemeenschappen op 
hun land, water en cultuur, en we sluiten ons aan bij hun oproepen om respect en 
erkenning. Door samen te werken met gemeenschappen en contacten ter plaatse, 
versterken we hun stem en steunen we hun missie voor een rechtvaardige toekomst. 

Projecten: Een belangrijk deel van onze inzet bestaat uit de financiële ondersteuning 
van projecten die door de gemeenschappen of contacten zelf zijn opgezet en uitgevoerd. 
Van onderwijsprogramma’s en culturele initiatieven tot milieubeschermingsprojecten: 
NANAI ondersteunt een breed scala aan initiatieven die bijdragen aan het welzijn en de 
autonomie van de gemeenschappen. Met elke donatie en extra bijdrage kunnen we 
helpen deze projecten te realiseren en de toekomst van indiaanse gemeenschappen 
veilig te stellen. 

Samen bouwen we aan een wereld waarin respect, begrip en solidariteit de basis 
vormen. Sluit je aan bij NANAI en maak deel uit van een beweging die Noord-
Amerikaanse indiaanse gemeenschappen ondersteunt in hun strijd voor een 
rechtvaardige en duurzame toekomst. 

Onze Activiteiten: 
1. Evenementen en Lezingen: We organiseren regelmatig lezingen, workshops en 
evenementen waar Native American gastsprekers hun perspectieven en ervaringen 
delen over cultuur, geschiedenis, en hedendaagse issues. 
Ga naar de AGENDA - Stichting Nanai 
2. Tentoonstellingen en Rondleidingen: Onze tentoonstellingen brengen de unieke 
kunst, tradities en geschiedenis van de indiaanse gemeenschappen dichterbij en bieden 
bezoekers een dieper inzicht in deze cultuur. 

https://nanai.nl/agenda/


3. Educatieve Programma’s: Door samenwerkingen met scholen, universiteiten en 
musea streven we ernaar om mensen van alle leeftijden kennis te laten maken met de 
levenswijsheden en bijdragen van de Native American gemeenschappen aan de wereld. 
4. Publicaties en Nieuwsbrief: Via ons magazine en onze nieuwsbrief houden we onze 
leden op de hoogte van relevante ontwikkelingen, evenementen en verhalen uit de 
Native American gemeenschap. 
5. Samenwerkingen en Projecten: NANAI werkt samen met indiaanse organisaties en 
projecten om kennisuitwisseling en dialoog mogelijk te maken. 

Via ons eigen Klaas Wielsma Fonds ondersteunen we indiaanse studenten met hun 
studie. Lees meer over dit fonds: Klaas Wielsma Fonds - Stichting Nanai 

 

https://nanai.nl/projecten/klaas-wielsma-fonds/

